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Tasawwuf in het licht van de Koran en Sunna - deel 4

De tweede verhandeling

Als alle mensen de religieuze en rationele realiteiten zouden onderkennen, dan zouden ze
zich volledig toewijden aan het hiernamaals. Ze zouden zich volledig afwenden van het
wereldse, behalve wat noodzakelijk is. Dit zou resulteren in het debacle van het wereldse
leven. De wijsheid heeft desalniettemin vereist dat de meeste mensen onachtzaam zijn van
het hiernamaals, aangezien Allah % de instandhouding van het wereldse heeft gewild tot een
vastgesteld moment. Daarom zei Imam Hasen al-Basri: “Als er geen dwazen zouden zijn, dan
zou de wereld niet verbouwd worden.” Sommige vrome voorgangers hebben gezegd: “De
mens is met dwaasheid gebrandmerkt. Als dit niet het geval zou zijn, dan zou het leven

gecompliceerd zijn voor hem.”’

Daarnaast heeft Allah ¥ met Zijn genade bepaalde dienaren begunstigd met volledige
waakzaamheid en inzicht over de realiteit der dingen. Zij hebben de religieuze en rationele 21
realiteiten onderkend. Daarom hebben ze zich volledig afgekeerd tegen het wereldse en ze

houden zich volkomen bezig met het hiernamaals. Deze mensen zijn enkelingen en zijn erg
zeldzaam in elke tijd en plaats. Overpeins goed over deze kwestie, want het is erg kostbaar.

Er zit hier curieuze kennis achter! En Allah * weet het beste.*®

47 Elke mens, behalve de profeten en overige oplettende dienaren van Allah, heeft op zijn minst sporen van
dwaasheid simpelweg door het feit dat hij onderhevig is aan verlangens, vergeetachtigheid en het begaan van
zonden en vergissingen.

48 Geparafraseerd uit al-fusdl al-ilmiyya wa al-"usil al-hikemiyya, p. 13-14.



