Madrasah Darul-Erkam

Kanttekeningen over de reiniging en het gebed

De ellende van de reiniging is de duivelse influisteringen waarin satan bijvoorbeeld zegt dat je
een lichaamsdeel niet goed hebt gewassen of dat je kleding niet schoon is, terwijl het gewoon
schoon is. Daarom zijn er bijvoorbeeld mensen die een lange tijd onder de douche gaan om de
grote wassing zogenaamd goed te verrichten of mensen die tijdens de kleine wassing hun
lichaamsdelen meer dan drie keer wassen. Deze influisteringen komen meestal tot stand door
onwetendheid of dwaasheid. Een persoon die zich laat beinvloeden door deze influisteringen

is in de meeste gevallen:

1. Hoogmoedig, want hij denkt dat de handeling die hij verricht juist en compleet is.

2. lIemand die zichzelf foutloos acht, want hij denkt dat hij accuraat en bekwaam is in het
verrichten van zijn daden.

3. Iemand die slechte vermoedens heeft over anderen, want hij denkt dat iedereen die
niet zoals hij handelt, foutief en gebrekkig is.

4. Temand die vertrouwt op zijn goede daden, want hij denkt dat zijn handelingen hem
gaan redden, omdat ze volgens hem foutloos zijn.

5. Arrogant, want hij is erg tevreden over de manier waarop hij handelt.

6. lemand die de duivel volgt, want de duivel is degene die hem influistert om zo te

handelen.

De oplossing van deze ellende is het minachten en negeren van deze gedachten en
influisteringen. Men moet bovendien aannemen dat niemand ooit in staat is om Allah te
aanbidden zoals het hem waard is en tevens moet men geloven dat hij Allah slechts probeert
te aanbidden. Denk ook veelvuldig aan de volgende mededeling van Allah in de Koran, wat
neerkomt op: “Verheven is Allah, de koning en schepper. Als Hij wil, annihileert Hij jullie en

schept een nieuw volk. Dit is niet moeilijk voor Allah.”

De satan kwam een keer naar ‘ Abdullah ibn Mubarak, terwijl hij de wassing aan het doen
was. Satan zei: “Je hebt vergeten door je hoofdharen te strijken.” Hij zei: “De aanklager moet
bewijzen en de ontkenner moet eed afleggen. Bij Allah, geen andere god dan Hij, ik heb

welzeker gestreken door mijn hoofdharen.”
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Tot de ellende van reiniging behoren ook met water op het gezicht klappen, het voorhoofd
niet goed wassen, niet goed wrijven op moeilijk te bereiken plekken, spreken tijdens de
wassing zodanig dat je onbewust wordt over wat je aan het doen bent, overdrijven in de
herdenking en in de smeekbedes tijdens de kleine wassing. Er zijn bepaalde smeekbedes
overgeleverd waarvan elk tijdens het wassen van een bepaald lichaamsdeel gelezen wordt.
Deze smeekbedes zijn niet afkomstig van de geliefde profeet. Het behoort niet tot zijn
gewoonte om deze formules op te zeggen. Het is echter wel een goede daad, verricht door de
vrome voorgangers. Het is niet nodig om te overdrijven, want sommigen gaan zo ver dat ze de
kleine wassing overdoen als ze de smeekbedes niet of onvolledig hebben opgezegd. Van de

profeet is alleen overgeleverd dat hij de getuigenis zei aan het einde van de wassing.

Het is afkeurenswaardig om lang te doen over de grote wassing. De geliefde profeet deed een
keer de igama voor het gebed en herinnerde dat hij in staat van grote onreinheid was. Hierop
ging hij de grote wassing doen. Toen hij weer terugkwam, herhaalde hij de igama niet, want

hij was weer snel terug. Dit betekent dat hij niet te lang deed over de grote wassing.

Het bewustzijn tijdens de wassing is in evenredig verband met het bewustzijn tijdens het
gebed. Dit blijkt uit ervaring en het klopt ook werkelijk. Voortzetten van de kleine wassing
veroorzaakt goed gedrag, want slecht gedrag is voornamelijk door woede en dit is atkomstig
van de satan. Hij is geschapen van vuur en water dooft het vuur. Het voortzetten van de kleine
wassing veroorzaakt ook een ruim levensonderhoud, want veelvuldig de kleine wassing doen,
wekt de neiging op om extra aanbiddingen te verrichten. Allah neemt het levensonderhoud
van een aanbidder op zich. Het verwerft ook de liefde van engelen en beschermt tegen
zonden. Het is overgeleverd dat de kleine wassing de wapen van de moslim is. Dit is

werkelijk ondervonden.

Het uitstellen van de grote wassing genereert influisteringen en angst in het hart en tempert de
zegeningen in de handelingen en bewegingen. Er is zelfs gezegd dat het eten in staat van grote
onreinheid armoede, het spreken tijdens ontlasting doofheid en het urineren tijdens baden
influisteringen veroorzaakt. Het urineren in stromend water veroorzaakt vergeetachtigheid.
Het vernieuwen van de kleine wassing na ermee te hebben gebeden, verlicht het hart en het

lichaam.
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Het uitstellen van het gebed zonder een geldig excuus is €én van de ellenden van het gebed.
Het nalaten van het collectieve gebed en gemakzuchtig hiermee omgaan zodanig dat de eerste
gebedseenheid wordt gemist, behoren ook tot de ellendes van het gebed. Volgens sommige
geleerden is het noodzakelijk om deel te nemen aan collectieve gebeden als je daartoe in staat
bent. Er is overgeleverd van de geliefde profeet dat hij heeft gezegd dat als iemand de isha
en fajr in collectieve vorm bidt dat hij in de bescherming blijft van Allah. Het is overgeleverd
van sommige geleerden dat een gevangenisbewaker de gearresteerden ondervroeg over deze
twee gebeden, voordat ze de gevangenis betraden. De gevangenisbewaker is veertig jaar lang
geen enkele gedetineerde tegengekomen die op die dag deze twee gebeden in collectieve
vorm heeft gedaan. Er zijn tevens geleerden die mensen, getroffen door grote rampen, hebben
gevraagd over deze twee gebeden waarbij bleek dat zij nalatig waren in deze twee gebeden.
Een groep geleerden heeft zelfs gezegd dat ze niemand ooit hebben ontmoet die in
calamiteiten verkeert, terwijl hij deze twee gebeden verricht. Je zal geen gebedseenheid

missen van deze twee gebeden, behalve dat je het effect ervan terug zult zien in je dag.

Nog een ellende van het gebed is de verwaarlozing van de intentie en bewustzijn. Met het
gebed moet de tevredenheid van Allah beoogd worden en overige bedoelingen moeten
geélimineerd worden. Het is tevens noodzakelijk om bewust en oplettend te zijn gedurende
het gebed, alhoewel dit onverdraagzaam is voor de meeste mensen. Als dit echt niet lukt, dan
moet men zijn uiterste best doen om het zo lang mogelijk vol te houden tijdens het gebed, in

het bijzonder aan het begin van het gebed.

Bewustzijn v6or het gebed is een belangrijk hulpmiddel voor het verwerven van bewijstzijn
tijdens het gebed. Regelmatig rein zijn, niet overbodig eten, rechtop staan tijdens het gebed en
het koranhoofdstuk Nas lezen voor het betreden van het gebed helpen tevens in het verkrijgen

van bewustzijn.
Geparafraseerd uit het boek al-nasiha al-kafiya van Shihab al-Din Ahmad Zarrugq.
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