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Islam is goed gedrag

De geliefde profeet heeft het doel van zijn komst duidelijk omschreven. Hij heeft gezegd: “lk
ben slechts gestuurd om het goede gedrag te voltooien.” Elke profeet is gestuurd om de juiste
geloofsleer te onderwijzen aan de mensen. Hier hoort ook bij dat men zich gedraagt zoals het
past bij deze juiste geloofsleer. Als iemand weet dat Allah de machtigste is, dan weet hij
vanzelfsprekend dat hijzelf zwak is. Met dit uitgangspunt kan men nederigheid verkrijgen. Dit
is een duidelijke illustratie van de relatie tussen de juiste geloofsleer en het goed gedrag. Deze
twee zijn dus onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het goed gedrag is ook sterk verbonden
aan de rituelen in de islam, want deze rituelen zijn geen doelloze handelingen. Dit zijn juist
activiteiten waarmee men zichzelf het goed gedrag eigenmaakt. Deze rituelen moeten als een
soort training beschouwd worden waarmee men uiteindelijk, indien juist uitgevoerd, het goed

gedrag kan verwerven.

Het belangrijkste ritueel in de islam is het gebed. Allah beschrijft de functie van het gebed
met wat neerkomt op: “En verricht je gebeden perfect. Voorwaar, het gebed weerhoudt van
onzedelijkheid en slecht gedrag.” Dus de werkelijkheid van het gebed is dat je afstand neemt
van alle slechte gedragingen en onzedelijke uitspraken en handelingen. De geliefde profeet
heeft overgeleverd dat Allah zei wat neerkomt op: “Ik aanvaard het gebed alleen van degene
die daarmee nederig wordt tegenover mijn grootsheid. Ook moet hij niet hoogmoedig zijn
tegen mijn schepping. Hij moet ook niet aandringen op het doen van zonden. Hij moet zijn
dag doorbrengen met mijn herdenking. Hij moet genadig omgaan met armen, behoeftigen,
weduwen en mensen met problemen.” (Einde betekenis hadith) Dit is wat het gebed van jou
moet maken. Anders is het geen ideaal gebed bij Allah. Hetzelfde geldt voor de
armenbelasting. Dit is niet louter geld ontnemen uit de zak van de rijken om het daarna aan de
armen over te dragen. Het is een manier om grootmoedigheid en liefdadigheid in de harten te
zaaien. Het is tevens een systeem waarmee de sociale banden worden versterkt tussen
verschillende groepen mensen in de samenleving. Allah, de almachtige, omschrijft de functie
van de armenbelasting met wat neerkomt op: “Neem aalmoezen van hun weelde om hen te
reinigen en te zuiveren.” De zuivering van het ego wordt gerealiseerd door de vermindering
van het eigendom en door voorkeur geven aan anderen. Ook wordt hiermee de maatschappij

bevorderd naar een genereuze positie. Daarom heeft de geliefde profeet de term ‘aalmoes’
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heel breed gedefinieerd. Hij zei wat neerkomt op: “Dat je glimlacht in het gezicht van je
medemoslim is een aalmoes. Dat je het goede opdraagt en het kwade verbiedt, is een aalmoes.
Dat je de weg wijst aan iemand die is verdwaald, is een aalmoes. Dat je een last, stekel of bot
van het looppad ruimt, is een aalmoes. Dat je uit jouw emmer water in de emmer van je
medemoslim giet, is een aalmoes. Dat je een blinde persoon begeleidt, is een aalmoes.”
(Einde betekenis hadith)

Op dezelfde manier is vasten verplicht gemaakt om de mensen het goed gedrag mee te geven.
Vasten is niet louter gedurende een bepaalde tijd jezelf onthouden van eten en drinken, maar
het is een soort africhting waarbij het ego leert om haar lusten te beheersen. Als bevestiging
hiervan heeft de geliefde profeet gezegd wat neerkomt op: “Wie niet stopt met het spreken
van de valsheid en ernaar handelen, dan is er geen reden voor Allah om zijn vasten te
accepteren.” Hij zei ook wat neerkomt op: “Vasten is niet louter afstand nemen van eten en
drinken, maar juist afstand nemen van nutteloze en onzedelijke uitspraken. Als iemand je
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uitscheldt of jou onvriendelijk behandelt, zeg dan: Ik vast!” In de Koran wordt de vrucht van
vasten afgeschilderd met wat neerkomt op: “O jullie die geloven! Het vasten is jullie
verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen die voor jullie waren, hopelijk zullen

jullie Allah vrezen.” Het gevolg van vasten moet dus vrees voor Allah zijn.

Veel mensen denken dat bedevaart slechts uit reizen en een reeks handelingen bestaat, zoals
bij de andere levensbeschouwingen, maar dit is een verkeerde opvatting. Allah zegt het
volgende in de Koran, wat neerkomt op: “De hajj is in de bekende maanden. Iedereen die zich
voorgenomen heeft om de hajj te verrichten, zal geen geslachtsgemeenschap hebben, noch
een zonde begaan, noch vijandig bejegenen tijdens de hajj. En van al het goede dat je doet,
heeft Allah daar weet van. En neem proviand mee voor de reis; de beste proviand is

godvrezende vroomheid. Vrees mij dus, o mensen met (gezond) verstand!”

Met de bovenstaande informatie is duidelijk geworden dat de islamitische rituelen zijn
voorgeschreven om van de mens een goede dienaar van Allah te maken. Dit is uiteraard niet
de enige achterliggende wijsheid voor deze rituelen, maar het is wel een heel belangrijke

functie van de islamitische rituelen. Dit principe zegt meteen genoeg over moslims die deze
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rituelen zorgvuldig uitvoeren, maar in hun gedrag tegenover Allah en de schepping niet
vooruitgaan. De profeet werd gevraagd over twee vrouwen waarvan de eerste bekendstond
om haar veelvuldige aanbiddingen, maar tevens bekendstond om haar slechte omgang met
haar buren. De tweede vrouw had niet veel aanbiddingen, maar ze was gul en behandelde haar
buren vriendelijk. De geliefde profeet kondigde aan dat de eerste vrouw in de hel zat en de
tweede vrouw in het paradijs. Op een dag vroeg de geliefde profeet aan de metgezellen wie de
ware failliet is. De metgezellen zeiden dat het iemand is die al zijn eigendom heeft verloren.
Hierop zei de geliefde profeet: “De ware failliet onder mijn volk is degene die dag des
oordeels aankomt met gebeden, aalmoezen en gevaste dagen, maar hij komt, terwijl hij de één
heeft gevloekt, de ander valselijk heeft beschuldigd, en onterecht van andermans eigendom
heeft gepakt, en de één heeft vermoord, de ander heeft geslagen. Dit allemaal zal
kwijtgescholden worden met zijn goede daden. Als hij geen goede daden meer heeft, terwijl
de verrekening nog niet klaar is, dan zal hij belast worden met hun zonden. Daarna zal hij in
het vuur geworpen worden.” (Einde betekenis hadith) Zo een persoon is zoals een handelaar
die miljoenen euro’s heeft, maar tegelijkertijd miljarden euro’s schulden heeft. Hoe is zo een

persoon rijk te noemen?

Als men niet profiteert van de islamitische rituelen om zichzelf te zuiveren van al het
spirituele onheil, dan kan hij gerekend worden tot de mensen in het koranvers dat neerkomt
op: “Waarlijk! ledereen die als een zondaar naar zijn Heer komt, voor hem is zeker de hel,
daarin zal hij noch sterven noch leven.” (Einde betekenis koranvers) Als men zichzelf wel
zuivert en een goede dienaar van Allah wordt, dan valt hij onder het koranvers dat neerkomt
op: “Maar iedereen die als een gelovige naar hem komt en goede daden verricht, voor hen zijn
de hoge rangen en eeuwige tuinen waaronder rivieren stromen. Daar zullen zij voor altijd

verblijven. Dat is de beloning voor degenen die zichzelf reinigen.”

De oorzaak van slecht gedrag is de zwakheid van het geloof. Het geloof is een harnas dat de
persoon beschermt tegen alle onheil. Het is tevens een stimulans die de mens naar goedheid
stuwt. Het slechte gedrag van een brutale persoon zonder deugd en schaamte is het bijproduct
van een zwak geloof. Daarom zei de geliefde profeet over zo een persoon, wat neerkomt op:

“Schaamte en ware geloof zijn onlosmakelijke paren van elkaar. Als de ene wordt opgeheven,
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dan is de andere er ook niet meer.” De geliefde profeet zegt het volgende over een persoon die
zijn buren onvriendelijk bejegent: “Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! Bij
Allah, hij gelooft niet!” Toen werd er gevraagd: “Over wie heeft u het, o boodschapper van
Allah?” Hierop antwoordde hij: “Een persoon wiens buren niet veilig zijn tegen zijn
kwaadheid.” De geliefde profeet gebruikt ook de volgende bewoordingen om te waarschuwen
tegen nutteloze en zinloze praktijken: “Wie gelooft in Allah en de laatste dag, laat hem dan of

het goede spreken of zwijgen.”

Kortom, het is een plicht van de moslim om zijn geloof te versieren met mooie

karaktereigenschappen. De onderstaande deugden vormen de essentie van het goed gedrag:

% Eerlijkheid

¢ Betrouwbaarheid

¢ Nakomen van beloftes
% Oprechtheid

¢ Fatsoenlijk spreken
¢ Gevrijwaard zijn van haat en afgunst
¢ Grootmoedigheid

¢ Verdraagzaamheid

¢ Vrijgevigheid

¢ Geduldigheid

¢ Verlegenheid

¢ Fysieke zuiverheid

% Barmhartigheid

¢ Eerbaarheid

¢ Nederigheid

¢ Dankbaarheid

¢ Loyaliteit
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