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Islam belijden in Einde der Tijden

We leven moslims zijnde in heftige tijden. De islam belijden en beleven, is moeilijker dan
ooit. Wanhoop en leed heerst overal. Blasfemie en onheil is verspreid. Zondigen is
makkelijker dan ooit. Desalniettemin is alles wat zou en zal gebeuren in Einde der Tijden
uitgelegd door ons ooglicht de geliefde meester profeet Mohammed . Als je zijn uitspraken
hierover goed leest en grondig bestudeert, dan zie je dat ze allemaal een voor een uitkomen.
Natuurlijk is het geloof en gedrag van ons als moslims medebepalend voor het verloop en de
afloop van deze ontwikkelingen, maar dit is athankelijk van onze band met Allah %. Er is op
heden een opkomst van de islam te bemerken, maar ik ben bang dat dit slechts een retorische
opkomst is zonder serieuze inhoud. Een opkomst van de schijne betekenis van de islam
zonder dat de essentie ervan aanwezig is. Dat zeg ik aan de hand van een heleboel donaties en
analyses waar ik nu niet over wil uitweiden, maar kort samengevat kan ik zeggen dat deze
schijne opkomst van de islam vertegenwoordigd wordt door de volgende elementen in de

moslimwereld en -gemeenschappen:

1. Enthousiasme: vurige uitingen en houdingen
2. Formalisme: focus op uiterlijke vorm van de islam ten koste van de innerlijke kern
3. Sloganisme: veel praten weinig doen

4. Fanatisme: blijven hangen in het verleden en verheerlijken van prominenten

5. Illusionisme: geen kennis en inzicht waardoor de realiteit niet correct wordt gelezen
De hedendaagse opmars van de moslims is helaas grotendeels beperkt tot de bovengenoemde

vijf ismen. Deze vijf ismen moeten vervangen en/of gecombineerd worden met de volgende

islamitische waarden die de essentie van de islam vormen:

1. Enthousiasme moet gecombineerd gaan met oprechtheid.
Formalisme moet gecombineerd gaan met dienaarschapsbewustzijn.
Sloganisme moet vervangen worden door daadkracht.

Fanatisme moet vervangen worden door anficipatie.

A

Ilusionisme moet vervangen worden door kennis.
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Hopelijk kunnen we als moslims iets doen aan de nieuw ontstane religieuze dynamieken door
deze in goede banen te leiden conform de islamitische instructies en directieven. Dit kan
alleen als we sterke hervormingsmaatregelen nemen, want de crisis van de moslimwereld is
niet een klein probleem. De oorzaak van de crisis vanuit het perspectief van de middelen en
maatregelen is dat de moslims op heden grote problemen en gebreken hebben met betrekking

tot drie zaken:

1. Leiderschap
2. Vertrouwen

3. Specialisatie

Er moet een bekwame leider zijn die de moslims uit deze crisis gaan halen door de religieuze
dynamieken van de moslims, in het bijzonder van de jongeren, in goede banen te leiden. Zo
een leider is helaas niet te bespeuren in de moslimwereld. Een oprechte, ijverige en geleerde
leider die achter het stuur gaat zitten. Er zijn mensen die beschikken over deze
eigenschappen, maar niet alle eigenschappen tegelijk of niet op voldoende niveau. We
hebben oprechte mensen, maar zij zijn weer niet geleerd. We hebben goede geleerden, met
alle respect, maar zij hebben weer geen kennis over de wereldpolitiek en geopolitieke
verhoudingen. We hebben moslimdiplomaten, maar zij hebben weer geen religieuze kennis
of motieven. De moslims zijn behoeftig naar een charismatische leider die al deze
eigenschappen behelst, maar dit is zeer zeldzaam. Als er zo iemand 1s, dan is hij of niet
jjverig genoeg om radicale stappen te ondernemen of heeft geen aanzien in de samenleving
dat mensen naar hem luisteren, aangezien we tot op heden zo iemand niet zijn tegengekomen
op het podium van de wereldpolitiek. De tweede zaak heeft betrekking op vertouwen. De
moslimgemeenschappen en -stromingen hebben blijkbaar het vertrouwen in elkaar verloren
waardoor ze niet gezamenlijk aan de ronde tafel kunnen zitten om de krachten te bundelen.
Het vertrouwen van verschillende moslimgemeenschappen tegenover elkaars geestelijke
leiders, geleerdes of intellectuelen is erg cruciaal voor de eenheid en consolidatie van de
moslims. Dit is ook een van de belangrijkste manieren waarmee de vijanden van de moslims
hen aanvallen. De argwaan die heerst heeft te maken met het feit dat de vooraanstaande

mensen van verschillende moslimgemeenschappen niet onfeilbaar zijn. Dit is natuurlijk, want
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alleen de profeten zijn onfeilbaar, maar de moslims zien deze kwaliteit blijkbaar als een
voorwaarde in het kunnen vertrouwen op een prominente leider, geleerde of denker, terwijl
dit onmogelijk is. Onfeilbaarheid is geen voorwaarde om elkaar te kunnen vertrouwen, want
elke mens maakt wel eens zonden, fouten en vergissingen. Het is daarom afgrijselijk om
elkaar daardoor volledig af te keuren. Zolang iemand oprecht, eerlijk en loyaal is, doen
persoonlijke zondes niets tekort aan zijn betrouwbaarheid. Wat betreft de derde zaak,
namelijk specialisatie, dit is ook een groot gebrek in de moslimwereld. De gelijkenis daarvan
is de gelijkenis van een vader die zelfstandig verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle
gezinstaken. Hij moet het huishouden doen, de maaltijd voorbereiden, de tuin onderhouden,
de kinderen opvoeden, naar werk gaan om de kosten te dekken, en alle taken die je, je kunt
bedenken met betrekking tot het dagelijkse leven van een gezin. Deze vader redt het niet
meer in zijn eentje en faalt in alle taken tegelijk waardoor het hele huis en gezin afbreekt. Dit
is een precieze gelijkenis voor de hedendaagse toestand van de moslimwereld. Er moet een
goed georganiseerde en gesystematiseerde takenverdeling gemaakt worden over deskundige
en bekwame mensen in het uitvoeren van de belangrijke taken en functies. Zolang de
moslims geen plannen en projecten ontwikkelen om deze letsels weg te werken, zullen ze niet

in staat zijn om zich te verhelpen uit de huidige crisis. Moge Allah #* ons bijstaan!

In de nasleep van al deze crises krijgen we als mensheid te maken met duivelse en goddeloze
praktijken en activiteiten waar de profeet 2 naar heeft verwezen in zijn gezegende uitspraken.
Het is daarom belangrijk om deze kwaadheden in kaart te brengen voor de hedendaagse
moslim opdat hij in staat is om zich ertegen te behoeden. Dit artikel zal daarbij ondersteuning
en begeleiding bieden met de toestemming van Allah % Door de overleveringen in dit artikel
te bestuderen, ontstaat er een besef dat je voorbereid moet zijn en dat dit wereldse leven
waardeloos is. Dit besef stuwt de moslim om zich opnieuw te focussen op Allah # en het
hiernamaals. We zullen in deze verhandeling meer dan zestig profetische overleveringen
opsommen die een duidelijk beeld schetsen over de toestanden van het Einde der Tijden. We
hopen dat dit een bijdrage levert aan de visie en handelwijze van de hedendaagse moslim en
voor hem het vinden van de weg een stuk vergemakkelijkt. Nu laten we de lezer een op een

met de geliefde profeet .
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Hadith 1

Overgeleverd door Ahmad, al-Bukhari en Ibn Maja van Anas ibn Malik dat hij zei dat de
boodschapper van Allah # zei: “Er overkomt jullie niet een jaar noch een dag, behalve dan

dat hetgeen erna erger is dan dat, totdat jullie je Heer ontmoeten.”
Uitleg:

Deze hadith duidt ons erop dat de toestand met het verstrijken van de dagen en jaren steeds
erger zal worden tot het Laatste Uur. Dit kent uitzonderingen, zoals de regeringsperiode van
Mahdi. De toestand van de wereld en de mensheid zal dus steeds erger worden dan het is.
Een argeloos optimisme is dus onnodig en soms zelfs kwalijk, omdat het leidt tot
losbandigheid. De moslim dient bewust te zijn over deze feiten en dient zich continu serieus

toe te wijden aan zijn religieuze taken.
Hadith 2

Overgeleverd door al-Tabarani van Abu Umama dat hij zei dat hij de boodschapper van Allah
# hoorde zeggen: “De zaak zal in ernst alleen maar toenemen. Het eigendom zal in
hoeveelheid alleen maar toenemen. De mensen zullen in gierigheid alleen maar toenemen.

Het Uur zal slechts op de meest kwaadaardige mensen aanbreken.”
Uitleg:

Ook in deze hadith zien we dat de toestand van de wereld en de mensheid steeds erger zal

worden. De moslim dient hierover bewust te zijn en zich te behoeden tegen deze gevaren.
Hadith 3

Overgeleverd door al-Tirmidhi dat de boodschapper van Allah # zei: “Waarlijk, het geloof
begon vreemd en zal weer vreemd worden zoals het begon. Blijde tijdingen voor de
vreemdelingen. Zij zijn degenen die hervormen wat de mensen hebben verdorven na mij aan

mijn traditie.”
Uitleg:

De beginsituatie van de moslims was eenzaamheid, onderdrukking, zwakte, buitensluiting.

Degene die de vroeg islamitische geschiedenis leest, zal dit duidelijk terugzien. Nu bericht de
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geliefde profeet # ons dat de eindsituatie zoals de beginsituatie zal worden. Wij maken dit
werkelijk mee. De moslims zijn eenzaam, onderdrukt, zwak en buitengesloten. Het bloed van
een moslim is minder waard dan wat dan ook. De moslim die serieus en nauwkeurig de islam
wil beleven, wordt overal gekleineerd en buitengesloten. Hij wordt beschouwd als een
vreemdeling in zijn eigen leefomgeving waar hij was geboren en opgetogen. Hij wordt als
een buitenstaander gezien, soms zelfs door zijn eigen familieleden. De reden hiervoor is dat
hij de leer van de profeet £ in leven proberen te roepen. De profeet £ verblijdt hem met een

nabije verlossing en de eeuwige gelukzaligheid.
Hadith 4

Overgeleverd door al-Hakim, tevens authentiek verklaard door hem, van Ruwayfi’ ibn Thabit
dat hij zei: Er werd een dadel gebracht naar de boodschapper van Allah # en ze aten daarvan
totdat er niets overbleef, behalve pitten en restanten. Hierop zei de boodschapper van Allah

£ “Weten jullie wat dit is? Jullie zullen weldoener voor weldoener weggaan totdat er niets

overblijft van jullie, behalve zoals deze (pitten en restanten).”
Uitleg:

De goede mensen worden steeds minder. De devote moslims kom je steeds minder tegen. Als
er geen weldoeners meer zijn, dan blijft er alleen een grote massa over die waardeloos is bij

Allah ¥ zoals dat het restant van een dadel waardeloos is bij de mensen.
Hadith 5§

Overgeleverd door al-Tabarani van al-Mastur en Ibn Shaddad dat de boodschapper van Allah
% zei: “De weldoeners zullen een voor een weggaan. Er zal overblijven wat lijkt op het

restant van dadel waar Allah ¥ geen waarde aan geeft.”
Uitleg:

Naarmate de tijd voorbij gaat, zal het aantal van de weldoeners en vromen afnemen totdat er

een waardeloze massa overblijft. Het Laatste Uur zal aanbreken op deze massa.
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Hadith 6

Overgeleverd door Ahmad van Sahl ibn Sa’d dat de boodschapper van Allah # zei: “O Allah
% aat de tijd mij niet bereiken...” of! hij # zei: “O Allah % laat niet een tijd bereiken waarin
de geleerde niet wordt gevolgd en waarin niet wordt geschaamd tegenover de milde. Hun

harten zijn niet-Arabisch, terwijl hun tongen Arabische tongen zijn.”
Uitleg:

De profeet # bericht ons dat er een zeer kwaadaardig en rampzalig tijdperk zal komen waarin
de geleerden verwaarloosd zullen worden door de gemeenschap. Niemand zal hen de waarde
geven die ze in de werkelijkheid verdienen. Ook zullen vromen en voortreftelijke mensen als
achterlijk worden beschouwd, want niemand zal zich tegenover hen schamen bij het plegen
van onheil en zonden. Er zal zo een gemeenschap ontstaan waarvan de individuen met hun
harten sterk neigen tot ongeloof en tot de gewoonten van de ongelovigen, terwijl hun tongen
de Koran reciteren en met Arabische formules Allah ¥ gedenken. Dit betekent dus dat ze in
diverse vormen de islam zullen uitstralen, maar in de werkelijkheid verre zullen zijn van de
islam. Glorie aan Allah %! We zien dit overduidelijk terug in de moslimgemeenschap. Men
houdt zich voornamelijk bezig met de uiterlijkheden en uitstralingen, terwijl de essentie en de

geest van de 1slam worden verwaarloosd.
Hadith 7

Overgeleverd van al-Tabarani van Abu Bakra dat de boodschapper van Allah % zei: “Er zal
de mensen een tijd overkomen waarin ze het goede niet bevelen en het kwade niet

verbieden.”
Uitleg:

De mens is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving en
gemeenschap. Hij dient in de eerste instantie zijn eigen gezin te onderwijzen en daarna de
overige mensen in zijn omgeving en als laatste de gemeenschap. De laatste is een collectieve

verplichting. Als een of meerdere mensen dat uitvoeren, vervalt het van de rest. Dit dienen ze

! Hier twijfelt de overleveraar over de exacte bewoording van de geliefde profeet #, Dit, omdat de overdracht
van kennis een grote verantwoordelijkheid is en daarom op een accurate wijze dient te gebeuren.
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uit te voeren door bijvoorbeeld een islamitische school of onderwijsinstelling op te richten
waarin ze de correcte geloofsleer en wetgeving van de islam onderwijzen aan de mensen. Als

niemand dit doet in de gemeenschap, dan is de gehele gemeenschap zondaar en schuldig.
Hadith 8

Overgeleverd van Ahmad, al-Bazzar, al-Hakim, tevens door hem authentiek verklaard, van
‘Abdullah ibn ‘Omar dat de boodschapper van Allah ¥ zei: “Wanneer je mijn natie ziet dat ze
vrezen om te zeggen tegen de onrechtdoener: ‘jij bent een onrechtdoener’, dan kan je echt

afscheid nemen van ze.”
Uitleg:

In deze hadith legt de profeet ¥ uit hoe erg de toestand zal worden van de Mohammedaanse
natie wanneer ze niet meer de waarheid durven te zeggen. Als je dit ziet gebeuren, dan kan je
afstand nemen van hen. Helaas is deze hadith ook uitgekomen in onze tijd: Moslims met
dubbele standaard, twee gezichten en schijnheiligheid. Ze laten degene die de waarheid
spreekt in de steek. Ze geven prijs van de waarheid en verraden de islam. Ze slijmen bij de
mensen die macht en geld hebben, terwijl ze de oprechte moslims buitensluiten en alleen

laten. Dat zijn vreselijke schepsels!
Hadith 9

Overgeleverd door al-Hakim van ‘Iyad ibn al-Samit dat de boodschapper van Allah % zei:
“Er zullen jullie na mij leiders voorgaan die datgene wat jullie als goed kennen tot kwaad
zullen verklaren en wat jullie als kwaad kennen tot goed zullen verklaren. Wie van jullie die

tijd bereikt, hoeft de zondige niet te gehoorzamen.”
Uitleg:

Dit is helaas het geval voor de heersers en staatsmannen van onze tijd. Ze legaliseren alle

soorten onheil en immoraliteit, terwijl ze de waarheid en goedheid proberen te verdrukken.
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Hadith 10

Overgeleverd van al-Hakim van ‘Abdullah ibn al-Harith dat de boodschapper van Allah &
zei: “Er zullen na mij heersers zijn, onheil zal voor hun deuren zijn zoals de vestigingsplaats

van kamelen. Ze geven niets, behalve dan dat ze van zijn geloof hetzelfde nemen.”
Uitleg:

Met deze kamelen worden kamelen met schurft bedoeld. Degenen die naar de deuren van
deze kwaadaardige heersers komen, zullen besmet worden met spirituele ziektes zoals ze
besmet zouden worden als ze in de buurt van zieke kamelen zouden komen.? Met het nemen
van zijn geloof wordt het geloof van de persoon bedoeld die naar de deuren van deze heersers
komt om geschenken en giften te ontvangen. Hierop zal de heerser hem vragen om af te staan
van bepaalde religieuze wetten en hij zal dat moeten doen, omdat hij zojuist geschenken en
giften had ontvangen. In sommige berichten is gekomen dat Allah ¥ aan een profeet van Hem
het volgende had geopenbaard: “Zeg tegen Mijn vrienden dat ze niet de kleding van Mijn
vijanden moeten dragen en niet hun plaatsen moeten betreden, want anders worden zij ook
Mijn vijanden.” Rafi’ ibn Khudayj keek naar Bishr ibn Marwan die op de preekstoel aan het
preken was en zei over hem: “Kijk naar jullie leider! Hij is mensen aan het preken, terwijl hij
de sier van de zondaren draagt.” Hij droeg namelijk een dunne kleding. Er is ook gezegd dat
wiens kleding dun is, zijn geloof ook dun wordt.® De heersers kleden zich met pracht en praal

en wensen dat de aanwezigen ook zo zijn gekleed.*
Hadith 11

Overgeleverd door al-Bukhari van Abu Hurayra dat de boodschapper van Allah £ zei: “Er zal
zeer zeker een tijd komen voor de mensen waarin de persoon niet omkijkt naar hoe hij het

eigendom verwerft, op een toegestane of verboden wijze.”

2 Zie fayd al-qadir van al-Munawi.

3 Zie fayd al-qadir van al-Munawi.

4 Dunne kleding is afgeraden, omdat het transparant of aanstootgevend kan zijn. Het is namelijk ook voor de
mannen niet toegestaan dat ze dunne en karige kleding dragen die het postuur van de privé lichaamsdelen
duidelijk tevoorschijn brengt. Dit opent geleidelijk de deur naar schaamteloosheid, onkuisheid en
buitensporigheid.
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Uitleg:

Dit is helaas de toestand van de hedendaagse mensen. Ze vinden het niet belangrijk hoe ze
het eigendom verkrijgen. Bovendien proberen ze dit ook nog eens te rechtvaardigen zeggende

dat ze hun gezinsleden moeten onderhouden en anders niet kunnen rondkomen in deze tijd.
Hadith 12

Overgeleverd door al-Bayhaqi in zijn boek al/-zuhd van Abu Hurayra dat de boodschapper
van Allah # zei: “Er zal een tijd komen voor de mensen waarin het geloof van de gelovige
niet veilig is, behalve als hij met zijn geloof vlucht van bergtop naar bergtop en van hol naar
hol. Wanneer deze tijd in is, wordt het levensonderhoud slechts verkregen met de
ontevredenheid van Allah %, Als die tijd er is, dan wordt de verwoesting van de persoon door
middel van zijn/haar partner en kinderen. Als hij/zij geen partner en kinderen heeft, dan door
middel van zijn/haar ouders. Als hij/zij geen ouders heeft, dan door middel van zijn/haar
familie en buren.” Ze zeiden: “Hoe zal dat gebeuren, o boodschapper van Allah #7” De
profeet # antwoordde: “Ze zullen hem/haar te schande maken door de financiéle krapte en
daarom zal hij/zij zich blootstellen aan gevaren (om geld te verwerven) waarin hij/zij

verwoest raakt.”
Uitleg:

In deze hadith zien we ook dat men zijn inkomstenbronnen niet zal toetsen aan de
islamitische wetgeving. Nog een belangrijk punt dat in de hadith naar voren komt, is dat er
een sociale druk zal ontstaan waardoor de persoon bepaalde stappen zal ondernemen

waarmee hij zijn werelds en hiernamaals zal verpesten.
Hadith 13

Overgeleverd door al-Hakim van ‘Aisha dat de boodschapper van Allah ¥ zei: “Waarlijk een

volk van mijn natie zal wijn drinken en deze andere namen geven.”
Uitleg:

Glorie aan Allah %! Ook deze hadith is uitgekomen. Er zijn talloze alcoholische dranken

geproduceerd waarvan elk een eigen naam en merk heeft gekregen. Nog erger is dat sommige
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dwazen het nuttigen ervan islamitisch goedkeuren, omdat het geen wijn heet. Ook zijn er
pseudogeleerden die valse decreten vervaardigen voor het mogen nuttigen van dranken waar
kleine hoeveelheid alcohol in zit. Het is overgeleverd van Ahmad, Abu Dawud, Ibn Maja en
al-Tirmidhi, teven authentiek verklaard door hem, van Jabir ibn Abdillah dat de
boodschapper van Allah % zei: “Wat in grote hoeveelheid dronken maakt, is in kleine
hoeveelheid ook verboden.” Daarom zei een geleerde: “Wij plachten te horen (van onze
leraren) dat een klaploper’ niet kon zitten aan de maaltijd van kennis. Tegenwoordig zijn we
in zo een toestand terechtgekomen dat elke deelnemer van deze maaltijd van kennis een

klaploper is geworden.”
Hadith 14

Overgeleverd door al-Bazzar, al-Hakim, tevens authentiek verklaard door hem, van
‘Abdullah ibn ‘Abbas dat de boodschapper van Allah £ zei: “Jullie zullen zeer zeker span
voor span, el voor el, armlengte voor armlengte, de weg volgen van degenen voor jullie.
Sterker nog, als een van hen in het hol van een hagedis zou treden, zullen jullie dat ook
betreden. Als een van hen gemeenschap zou hebben met zijn moeder, dan zullen jullie dat

ook doen.”

En in een overlevering van al-Hakim werd er gezegd: “O boodschapper van Allah ¥, gaat het

om de Joden en christenen?” Hij ¥ zei: “Wie anders!?”
Uitleg:

Helaas is deze hadith ook in onze tijd uitgekomen. We zien dat de moslims in al hun
gedragingen en gewoonten de niet-moslims imiteren. Dit is zeer kwalijk en onterend. Ze eten
en drinken zoals de niet-moslims, trouwen zoals zij, kleden zoals zij, zitten en slapen zoals

zij. Moge Allah ¥ ons vergeven en behoeden!
Hadith 15

Overgeleverd door al-Bayhaqi van Thawban dat de boodschapper van Allah 2 zei: “Het is

nabij dat de volken elkaar op jullie af zullen roepen (om jullie af te maken), zoals de eters

5 De Shaykh gebruikt hiervoor de term tufayli. Zo wordt iemand genoemd die meedoet aan feestmaaltijden
waarvoor hij niet is uitgenodigd en misbruik maakt van de gastvrijheid of vriendelijkheid van anderen.

10
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elkaar roepen tot de eetschaal.” Hierop zei iemand: “Doordat we weinig in aantal zijn op dat
moment?” Hij ¥ zei: “Integendeel, jullie zijn groot in aantal, maar jullie zullen een schuim
zijn zoals het schuim van stromend water. Allah % zal zeer zeker de borsten van jullie
vijanden ontdoen van vrees tegen jullie en zal zeer zeker de zwakte in jullie harten plaatsen.”
Ze zeiden: “Wat is de zwakte, o boodschapper van Allah #9” Hij # zei: “De liefde voor het

wereldse en de haat voor de dood.”
Uitleg:

In deze hadith is er een duidelijke verwijzing naar het imperialisme en wat er in de nasleep
ervan gebeurde aan genocides, onderdrukkingen en uitbuitingen in de moslimlanden. De
moslims zijn nog steeds in grote aantallen aanwezig in de wereld en ze blijven toenemen in
hoeveelheid, maar toch hebben ze geen macht en invloed op de bloederige en afschuwelijke
plannen die uitgevoerd worden in de moslimgebieden. Dit komt door de liefde die ze hebben
voor het wereldse en doordat ze voorkeur aan hun persoonlijke belangen geven in plaats van

de belangen van de moslimgemeenschappen.
Hadith 16

Overgeleverd door Abu Dawud en al-Bayhaqi van Abu Raf” dat de profeet 2 zei: “Laat ik
niet een van jullie tegenkomen in de toestand dat hij leunt op zijn bank, terwijl hem een bevel
komt van mijn bevel wat ik heb opgedragen of verboden en dat hij zegt: Wij weten niet! Wat

wij in het Boek van Allah ¥ treffen dat zullen wij volgen.”
In een andere overlevering is er de toevoeging: ““... met een volle buik op zijn bank...”
Uitleg:

Deze groep is verschenen onder de moslims. Ze erkennen de Koran als enige bron in de
islam. Wij zeggen tegen deze dwazen wat de vrome voorgangers tegen hen zeiden: “O
dwaas! Staat er in de Koran hoeveel gebedseenheden je moet bidden!? Hoeveel
armenbelasting je moet geven!?” Deze dwazen erkennen alleen de Koran, maar ook deze

hebben ze niet begrepen.

11



Madrasah Darul-Erkam

o)yl A uyma

Hadith 17

Overgeleverd door Muslim van Abu Hurayra dat de profeet # zei: “Er zullen aan het einde
van mijn natie mensen verschijnen die zullen spreken met datgene wat jullie en jullie ouders

nooit hebben gehoord. Kijk uit! Wees op je hoede voor hen!”
Uitleg:

Ook deze figuren zijn verschenen in onze tijd. Ze zeggen wat we nooit eerder hebben
gehoord over de islam en de Koran. Ze brengen zulke vergezochte interpretaties over de
Koranverzen en hebben zulke achterlijke daden verzonnen waar de verstanden versteld van

staan.
Hadith 18

Overgeleverd door Abu Ya’la van Anas dat de boodschapper van Allah # zei: “De dagen en
nachten zullen niet verstrijken totdat de persoon opstaat en zegt: Wie verkoopt ons zijn geloof

tegen een handvol munten.”
Uitleg:

Dit lijkt wel op de christelijke missionarissen die de moslims vragen om de islam te verlaten
en die hen uitnodigen tot het christendom in ruil voor financiéle voordelen.® Wij weten ook
dat sommige christelijke stromingen, zoals Jehova’s getuigen, grote budgetten beschikbaar

stellen voor zulk proselitisme.
Hadith 19

Overgeleverd door Muslim van Abu Hurayra dat de boodschapper van Allah 2 zei: “Twee
groepen van de helbewoners die ik niet heb gezien. (1) Een groep die zwepen dragen zoals
koeienstaarten en daarmee mensen slaan. (2) Geklede naakte vrouwen, verleidelijk en

neigend. Hun hoofden zijn zoals de kamelenbulten. Zij zullen het paradijs niet betreden en

zullen de geur ervan niet eens ruiken.”

6 Ik ken persoonlijk iemand in Nederland die een vurige christen is geworden, omdat ze zijn schulden hadden
betaald, zijn studie hadden bekostigd en hem een goede toekomst hebben aangeboden.

12
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Uitleg:

De mensen met zweep zijn de politie en soldaten die namens de gevestigde orde of de tiran
het onschuldige volk ten onrechte terroriseren, zoals ook het geval is in de moslimlanden. De
geklede naakten zijn vrouwen die zich niet kleden conform de islamitische
kledingvoorschriften. Ze dragen aanstootgevende, doorzichtige of strakke kleding waarmee
ze andere mannen proberen te verleiden en zelf ook neigen tot de mannen om vervolgens
ontucht te doen. Helaas komen we dit soort viouwen vaker tegen in de moslimgemeenschap.
Sommige vrouwen dragen ook hoofddoek, maar die wikkelen ze als een tulband op hun
hoofd zodanig dat hun nek en borst zichtbaar zijn. Deze hoofddoekstijl lijkt inderdaad op een
kamelenbult. Een lange tijd was dit zelfs een trend onder sommige moslimvrouwen. We

zoeken toevlucht bij Allah %!
Hadith 20

Overgeleverd door al-Hakim, tevens authentiek verklaard door hem, van Abdullah ibn
‘Omar dat de boodschapper van Allah £ zei: “Er zal aan het einde van mijn natie mannen
zijn die in al-mayathir zullen rijden totdat ze aankomen bij de deuren van de moskee. Hun
vrouwen zullen geklede naakten zijn en op hun hoofden zullen er (tulbanden) zoals de bulten

van magere kamelen zijn.”
Uitleg:

Het Arabische woord al-mayathir is het meervoud van al-mithara. Dit woord is door de
klassieke geleerden uitgelegd met grote zetels. De latere geleerden hebben dit uitgelegd met
de zitstoelen van auto’s. Er is in de bovenstaande hadith dus verwijzing naar de moderne
vervoermiddelen. De profeet # gebruikte dit woord, omdat hij ¥ de metgezellen moest
aanspreken op basis van hun begrip. Als hij £ het expliciet zou beschrijven, dan zou niemand
daar iets bij kunnen voorstellen en daarom ook niet correct begrijpen. Er is naar moderne
vervoermiddelen ook verwijzing in de Koran, zoals het vers dat neerkomt op: “En Hij heeft
paarden, muildieren en ezels voor jullie geschapen om op te rijden en zij zijn als een sieraad.

En Hij schept andere zaken waar jullie geen kennis van hebben.”” In het laatste stuk van het

7 Koran, 16:8.

13



Madrasah Darul-Erkam

o)yl A uyma

vers zegt Allah ¥ dat Hij * ook andere dingen schept en zal scheppen aan vervoermiddelen.
Het werkwoord scheppen is hier in het Arabisch in de tegenwoordige tijd gebruikt wat duidt
op toekomende tijd en regelmaat. Nog een voorbeeld is de volgende hadith die overgeleverd
is door al-Muslim: “Bij Allah %, ‘Isa ibn Maryam zal als een rechtvaardige rechter terugkeren
naar de wereld. Hij zal het kruis vernietigen, de varken doden en de belasting opheften. De
kamelen zullen verlaten worden. Niemand zal op hen reizen.” Het laatste stuk van de hadith
duidt erop dat er nieuwe vervoermiddelen zullen komen waardoor de rijdieren niet meer
gebruikt zullen worden. In een hadith weer overgeleverd door al-Muslim vragen de
metgezellen aan de profeet # over de snelheid van antichrist (a/-dajjal) en hij % zegt dat hij

zo snel 1s als storm.

Er zijn in de Koran meerdere zinspelingen op de moderne technologie, zoals het vers dat
neerkomt op: “En zij werpen het onwaarneembare vanaf een verre plaats.”® Dit kan ook
zinspeling zijn op telefoons, telegraaf, mail en overige communicatiemiddelen. Er zijn
namelijk ook profetische overlevering, zoals in al-musnad van Ahmad, waarin staat dat
voorwerpen zoals zweep en staf informatie zullen geven aan hun eigenaar. Dit zijn
voorwerpen die vroeger gewoonlijk werden gedragen door de mensen en aangezien de
mensen de profeet % niet zouden begrijpen als hij % expliciet zou spreken over telefoons
heeft de profeet 2 daarom deze voorwerpen opgenoemd als voorbeeld. Uiteraard kan de
hadith ook letterlijk uitkomen, dat gaat de tijd aan ons laten zien, maar het is dus ook
mogelijk dat het een zinspeling is op de hedendaagse communicatiemiddelen. En Allah %

weet het beste!

Een andere beschrijving in de hadith gaat over de vrouwen van rijke mannen die hun briljante
auto’s voor de deur van de moskee parkeren. Deze vrouwen zijn lux gekleed, maar omdat
hun kledingstijl niet voldoet aan de islamitische voorschriften zijn ze eigenlijk naakt. Glorie
aan Allah %! Al deze beschrijvingen van de geliefde profeet # heb ik persoonlijk met deze

ogen zien gebeuren.

8 Koran, 34:53.
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Hadith 21

Overgeleverd door Ibn Sa’d en Ibn Maja van Salama bint al-Harr dat de boodschapper van
Allah # zei: “Er zal een tijd komen voor de mensen waarin ze een poos zullen wachten en

niemand kunnen vinden die hen het gebed kan leiden.”
Uitleg:

Deze hadith duidt erop dat een tijdperk zal komen waarin zo een onwetendheid heerst dat
mensen niet eens de basiskennis over het gebed hebben om het gebed voor te gaan. Er zijn
ook varianten van deze hadith waarin staat dat de mensen de leiding in het gebed overdragen
aan elkaar. Dus dat de persoon iemand voorstelt om voor te gaan in het gebed en dat deze
weigert en iemand anders voorstelt, enzovoorts. Dit is ook afkeurenswaardig, omdat ze het

aan elkaar overdragen uit schijnheiligheid’ of door andere wereldse belangen.
Hadith 22

Overgeleverd door al-Tabarani van Abu Umama dat de boodschapper van Allah £ zei:
“Waarlijk, deze religie kent een vooruitgang en een achteruitgang. Het behoort tot (de
tekenen van) de vooruitgang van deze religie dat de gemeenschap in haar geheel kennis heeft
over de religie. Zodanig dat er een of twee zwakke zondaren zullen zijn in die gemeenschap
die overwonnen en vervolgd zullen worden als ze spreken. Het behoort tot (de tekenen van)
de achteruitgang van deze religie dat de gehele gemeenschap buitensporig is. Er zullen een of
twee zwakke geleerden zijn die overwonnen en vervolgd zullen worden als ze spreken. De
laatste mensen van deze natie zullen de eerste mensen ervan vervloeken, terwijl de vlioek hen
is overkomen. Ze zullen zelfs in het openbaar wijn nuttigen. Sterker nog, de vrouw zal een
groep mannen passeren en sommigen van hen zullen naar haar gaan en het uiteinde van haar
rok omhoog halen (voor fysiek contact) zoals hij de staart van een schaap omhoog haalt. Dan
zal een (andere) persoon zeggen (die nog iets afweet van de religie): Zou je het achter de
muur willen doen (opdat de mensen het niet zien)? De persoon die dit zegt, zal onder hen

worden zoals Abu Bakr en ‘Omar zijn onder jullie. Wie op die dag het goede beveelt en het

® Hij doet namelijk alsof de ander waardiger is om het gebed voor te gaan, maar in de werkelijkheid gelooft hij
dat hijzelf waardiger is om het gebed voor te gaan.
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kwade verbiedt, krijgt de beloning van vijftig weldoeners die mij hebben gezien, in mij

geloofden, mij gehoorzaamden en mij de eed hadden afgelegd.”
Hadith 23

Overgeleverd door Abu Ya’la en al-Tabarani van Abu Hurayra dat de boodschapper van
Allah 2 zei: “Hoe zullen jullie zijn, o mensen, wanneer jullie vrouwen grensoverschrijdend
gedrag vertonen en jullie jongeren buitensporig worden!?” Ze zeiden: “O boodschapper van
Allah %, zal dit werkelijk plaatsvinden?” Hij ¥ zei: “Ja, erger dan dat is hoe jullie zullen zijn
wanneer jullie verlaten om het goede te bevelen en het kwade te verbieden.” Ze zeiden: “O
boodschapper van Allah %, zal dit werkelijk plaatsvinden?” Hij £ zei: “Ja, nog erger is hoe

jullie zullen zijn wanneer jullie het kwade als goed beschouwen en het goede als kwaad.”
Hadith 24

Overgeleverd door al-Hakim, tevens authentiek verklaard door hem, van Anas dat de
boodschapper van Allah # zei: “Er zal een tijd komen voor de mensen waarin ze kringen
zullen vormen in de gebedsruimten. Hun ambitie is alleen het wereldse. Allah % geeft hen

'77

geen waarde. Vergezel hen niet
Uitleg:

We zien in vele moskeeén inderdaad dat mensen daar verzamelen en er wordt gesproken en
gegeten, maar op het moment dat de mensen de moskee verlaten, doen ze alsof ze niets
hebben gehoord en geleerd. Deze mensen beschouwen de moskee slechts als een cultureel
centrum waar sociale activiteiten en gezelschappen worden gevoerd, terwijl een moskee het

gebedshuis en de Koranschool van de gemeenschap is.
Hadith 25

Overgeleverd door al-Hakim van ‘Ali dat de boodschapper van Allah 2 zei: “Wanneer de
moslims hun geleerden haten, hun markten openlijk verbouwen, trouwen om verwerving van
geld, zal Allah % hen verwerpen met vier dingen: (1) met droge periode, (2) de tirannie van

de heerser, (3) het verraad van de justitie, en (4) de macht van de vijand.”
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Hadith 26

Overgeleverd door al-Hakim van Abu Hurayra dat de profeet £ zei: “Het wereldse leven zal
niet eindigen totdat hen al-khasf'’, al-maskh'' en al-qadhf'* overkomen.” Ze zeiden:
“Wanneer is dat, o profeet van Allah #? Hij 2 zei: “Wanneer je ziet dat de vrouwen in al-
suritj'® rijden, de danseressen toenemen, valse getuigenissen worden afgelegd, degenen die
bidden uit gouden en zilveren bekers drinken, de mannen genoegen nemen met mannen en de

vrouwen genoegen nemen met de vrouwen.”
Uitleg:

Al deze genoemde zaken zijn uitgekomen, behalve al-maskh, maar sommige geleerden, zoals
al-Khattabi, hebben dit figuurlijk opgevat. Volgens hen betekent het dat de harten omgezet
zullen worden in de harten van apen en varkens, zoals in een andere hadith is gekomen: “Hun

harten zijn de harten van de duivels.” In dat geval is ook deze uitgekomen.
Hadith 27

Overgeleverd door al-Hakim van Mu’adh ibn Anas dat de boodschapper van Allah % zei:
“De moslimnatie zal conform de islamitische wetgeving zijn zolang drie dingen niet
verschijnen onder hen: (1) zolang kennis niet wordt ontnomen van hen, (2) zolang bastaarden
niet toenemen onder hen, (3) zolang al-sqqqariin niet verschijnen onder hen.” Ze zeiden: “O
boodschapper van Allah ¥, wie zijn al-sqqqaran?” Hij % zei: “Een groep mensen die Einde
der Tijden zullen verschijnen. Hun groet onderling is wanneer ze elkaar ontmoeten dat ze

elkaar vloeken.”
Uitleg:

Ik ben persoonlijk jongeren tegengekomen die bij ontmoeting elkaar roepen met de lelijkste

woorden. Moge Allah % ons en onze jeugd behoeden!

10 Het opgeslokt worden door de aarde.

11 Het omgezet worden van mensen in apen en varkens.

12 Het gestenigd worden uit de hemel.

13 Grote zetels oftewel auto’s in moderne woorden. Zie ook uitleg van hadith 20.
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Hadith 28

Overgeleverd door al-Bazzar en al-Tabarani van ‘Abdullah ibn Mas’ud dat de boodschapper
van Allah ¥ zei: “Waarlijk, achter jullie zitten er dagen. Geduld daarin is zoals het
vasthouden van brandende kool. Voor degene die in die tijden handelt (conform de Koran en
Sunna) is er de beloning van vijftig mensen.” ‘Omar zei: “Vijftig mensen van ons of van

hen?” Hij % zei: “Van jullie.”
Hadith 29

Overgeleverd door al-Bazzar, al-Tabarani en al-Hakim, tevens door hem authentiek
verklaard, van ‘Abdullah ibn Mas’ud dat de boodschapper van Allah £ zei: “Er zal zeer zeker
een tijd komen waarin jullie de persoon met weinig eigendom zullen benijden zoals jullie op
heden de persoon met veel eigendom en zonen benijden. Sterker nog, een van jullie zal langs
het graf van zijn broeder passeren en over de grond rollen zoals een rijdier doet, terwijl hij
zegt: ‘Was ik maar in jouw plaats!” Hij heeft geen verlangen naar Allah ¥ en ook geen goede
daad die hij heeft gestuurd (als beloning naar het hiernamaals), maar (de reden dat hij de

dood wenst, is) de tegenspoed die hem is overkomen.”
Hadith 30

Overgeleverd door al-Tabarani van Umm Salama dat de boodschapper van Allah % zei: “Er
zal de mensen zeer zeker een tijd overkomen waarin de eerlijke wordt verloochend en de
grote leugenaar wordt bevestigd. In die tijd wordt de betrouwbare afgebeeld als verrader en
de verrader wordt vertrouwd. De persoon verricht in die tijd valse getuigenis en zweert ten
onrechte. De gelukkigste persoon van de wereld zal een dwaas zijn die de zoon van een

dwaas is.”
Hadith 31

Overgeleverd door al-Tabarani van Abu Umama dat de profeet ¥ zei: “De mensen zijn zoals
bomen met bladeren. Het is nabij dat ze bomen met stekels worden. Als je met ze
discussieert, leveren ze je kritiek. Als je ze laat, laten ze je niet met rust. Als je van ze vlucht,
achtervolgen ze je.” Ze zeiden: “Wat is de uitweg daarvan?” Hij % zei: “Je leent hen je eer

voor de dag van je armoede.”
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Hadith 32

Overgeleverd door al-Tabarani van Hudhayfa dat de profeet £ vroeg: “Wanneer wordt het
bevelen van het goede en verbieden van het kwade verlaten?” Hij % zei: “Wanneer jullie
overkomt wat de Kinderen van Israél overkwam. Wanneer jullie boosdoeners jullie
weldoeners overtreffen met kwaadheid. Wanneer de geleerde onder jullie meest
kwaadaardige mensen zit. Wanneer de heerschappij in de handen van jullie jongeren

terechtkomt.”
Hadith 33

Overgeleverd door al-Tabarani van ‘Abdullah ibn Abbas dat de boodschapper van Allah %
zei: “Einde der Tijden zullen er mensen komen. Hun gezichten zijn de gezichten van mensen,
terwijl hun harten de harten van satans zijn. Ze onthouden zich niet van immoraliteit. Als je
ze volgt, gaan ze tactvol om met je. Als je van ze verdwijnt, spreken ze kwaad over je. Als ze
tegen je spreken, liegen ze tegen je. Als je ze iets toevertrouwt, verraden ze je. Hun kinderen
zijn kwaadaardig. Hun jongeren zijn buitensporig. Hun ouderen gebieden het goede niet en
verbieden het kwade niet. Vereerd worden met hen is (eigenlijk) een vernedering. lets vragen
(van ze) wat ze bezitten, is (eigenlijk) armoede. De milde onder hen is droevig. Degene die
het goede beveelt onder hen is schuldig. De gelovige onder hen is onderdrukt. De zondaar
onder hen is vereerd. De sunna onder hen is bid’a. De bid’a onder hen is sunna. In dat geval
worden de meest kwaadaardige mensen afgestuurd op hen. Hun weldoeners zullen smeken

(aan Allah %), maar zal niet verhoord worden.”
Hadith 34

Overgeleverd door al-Tabarani van Anas dat de boodschapper van Allah ¥ zei: “Er zal de
mensen een tijd overkomen, zij zullen wolven zijn en degene die geen wolf is, de wolven

zullen hem opeten.”
Hadith 35

Overgeleverd door Ahmad, Abu Ya’la en al-Bayhaqi van Abu Hurayra dat de boodschapper

van Allah # zei: “Er zal tot de mensen een tijd komen waarin de persoon in dilemma wordt
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geplaatst tussen zwakte en zondigen. Wie die tijd bereikt, moet kiezen voor zwakte in plaats

van zondigen.”
Uitleg:

Het is mogelijk dat de hadith duidt op de kromme verhoudingen van het Einde der Tijden,
zoals dat de moslim moeite zal ervaren om zijn religie te beleven. Als hij de vereisten van
zijn geloof wil nakomen, wordt hij door de sociale druk belemmert en zelfs belachelijk
gemaakt. De mensen achten dan zijn verstand en karakter als zwak. Als hij zondigt en de
islamitische voorschriften overtreedt, dan wordt hij geprezen als intellectueel, verlicht en
progressief. Sommige moslims zondigen zelfs slechts door deze sociale druk. Ze zondigen

puur om als modern en verlicht gezien te worden door de omgeving.
Hadith 36

Overgeleverd door al-Tabarani van Abu Hurayra dat de boodschapper van Allah % zei: “De

'77

ziekte van de volken zal mijn natie overkomen!” Ze zeiden: “Wat is de ziekte van de volken,
o boodschapper van Allah #?” Hij ¥ zei: “Zelfbewondering, arrogantie, onderlinge
vijandigheid, onderling wedijveren, onderlinge haat, gierigheid totdat er onrecht en moord

ontstaat.”
Hadith 37

Overgeleverd door Ahmad en al-Tabarani van meerdere metgezellen dat de boodschapper
van Allah # zei: “De wereld zal niet vergaan totdat het van een dwaas wordt wiens vader ook

een dwaas is.”
Uitleg:

In een andere hadith is gekomen: “Het Laatste Uur zal niet aanbreken totdat de gelukkigste
mens in de wereld een dwaas wordt wiens vader ook een dwaas is.” In dit soort
overleveringen is de Arabische bewoording /uka ibn luka " gebruikt. Het woord luka’
betekent dwaas of viezerik. Dit houdt in dat de domste en kwaadste families aan de macht
zullen komen in de wereld. Deze mensen zullen viezeriken zijn die alle soorten immoraliteit
en zedenloosheid zullen verspreiden in de wereld en grote chaos zullen veroorzaken in de

wereld. Dit is precies wat momenteel het geval is in de wereld. Deze smerige en walgelijke
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wezens bedriegen, exploiteren, misbruiken en vermoorden de mensheid met verschillende

soorten middelen en in diverse manieren.
Hadith 38

Overgeleverd door Abu Ya’la van Abu Huraya dat de boodschapper van Allah # zei: “De
eerste wat opgeheven zal worden van deze natie is zedigheid en betrouwbaarheid. De laatste

wat onder hen zal blijven is het gebed.”
Uitleg:

Het is waanzinnig hoe de geliefde profeet # zo diep in de details heeft getreden over de
toekomst van de mensheid. We zien op heden inderdaad mensen die in welk geval dan ook
blijven bidden, maar op het moment dat ze hun gebedsplaats hebben verlaten, vertonen ze
diverse vormen van schaamteloosheid en bedriegerij. Dit is een echt een zorgwekkende

situatie voor de moslims.
Hadith 39

Overgeleverd door Ahmad van Sa’d ibn Abi Waqqas dat de boodschapper van Allah £ zei:
“Het Laatste Uur zal niet aanbreken totdat er een groep verschijnt die met hun tongen eet

zoals koeien met hun tongen eten.”
Uitleg:

Dit betekent niet letterlijk eten, maar hiermee wordt bedoeld dat men veel zal spreken en
deftig en retorische zal spreken met dure woorden om te showen. In een hadith is gekomen:
“Waarlijk, Allah #* is ontevreden met degene die welsprekend is van de mensen die beweegt
met zijn tong zoals de koe dat doet.” In een andere overlevering is gekomen: “Waarlijk, jullie
meest geliefde voor mij en meest nabije van mij qua bijeenkomst op de Dag der Opstanding
is degene van jullie met het mooiste gedrag. Waarlijk, jullie meest ongeliefde voor mij en
verre van mij op de Dag der Opstanding zijn degenen die veel spreken, showen met hun
spraak en hoogmoedig spreken met dure woorden.” In nog een hadith is gekomen: “Er is
geen dienaar die predikt, behalve dat Allah ¥ hem gaat ondervragen over die preek (met welk

doel hij dat heeft gegeven).” Kortom, zwijg!
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Hadith 40

Overgeleverd door al-Hakim, tevens authentiek verklaard door hem, van Jabir dat de
boodschapper van Allah # zei: “Waarlijk, het meest waarover ik vrees voor mijn natie is de

daad van Loets volk.”
Uitleg:

Het volk van de profeet Loet stond bekend om homoseksualiteit. Dit walgelijke fenomeen is
op heden in alle vormen die je maar kunt bedenken aanwezig in de wereld. Bovendien wordt

het onderwezen, gestimuleerd en bevorderd. Moge Allah % onze jeugd beschermen!
Hadith 41

Overgeleverd door Zubayr ibn Bakkar van ‘Omar ibn Hafs dat de boodschapper van Allah %
zei: “Er zal een tijd komen voor de mensen waarin de heersers bedevaart als reistocht zullen

doen, de rijken als handel, de armen als bedelarij.”
Uitleg:

In deze tijd zijn Mekka en Medina een soort vakantieplek geworden voor vele moslims.

Triest!
Hadith 42

Overgeleverd door Ahmad van Bakr ibn Sawwada dat de boodschapper van Allah ¥ zei: “Er
zullen mensen zijn van mijn natie die geboren zullen worden in rijkdom en daarmee
bevoorrecht zullen worden. Hun ambitie is diverse soorten voedsel en kleding. Ze showen

met hun spraak. Zij zijn de meest kwaadaardige mensen van mijn natie.”
Hadith 43

Overgeleverd door al-Bukhari en al-Muslim van Abu Hurayra dat een bedoeien zei: “O
boodschapper van Allah 2, wanneer is het Uur?” Hij # zei: “Wanneer datgene wat
toevertrouwd is, wordt verwaarloosd, kan je het Uur afwachten.” Hij zei: “Hoe is de
verwaarlozing daarvan?” Hij % zei: “Wanneer de zaak wordt overgedragen aan degene die

niet bekwaam is. Wacht het Uur dan af!”
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Hadith 44

Overgeleverd door al-Bazzar van ‘Omar ibn ‘Awf dat de boodschapper van Allah £ zei:
“Waarlijk, vlak voor het Uur zullen er bedriegende jaren zijn. Daarin zal de leugenaar
bevestigd worden en de eerlijke verloochend worden. Daarin zal de verrader vertrouwd
worden en de betrouwbare als verrader afgebeeld worden. Daarin zal al-ruwaybida het woord
nemen.” Er werd gezegd: “Wat is al-ruwaybida, o boodschapper van Allah #9” Hij ¥ zei:

“De waardeloze persoon (die beslissende rol speelt) in de zaak van de gemeenschap.”
Hadith 45

Overgeleverd door al-Tabarani van Anas dat de boodschapper van Allah 2 zei: “Het behoort
tot de Tekenen van het Uur: immoraliteit, zedeloosheid, familiecontacten verbreken, als

verraden afbeelden van de betrouwbare en vertrouwen van de verrader.”
Hadith 46

Overgeleverd door al-Tabarani van ‘Abdullah ibn Mas’ud dat de boodschapper van Allah &
zei: “Het behoort tot de Tekenen van het Uur dat de zoon/dochter de oorzaak van woede
wordt, de regen droogte wordt, dat de boosdoener in groot aantallen zullen zijn. Het behoort
tot de Tekenen van het Uur dat de vreemdelingen worden bezocht, het contact met familie
wordt verbroken en dat huichelaars de leiders van hun gemeenschap worden. Het behoort tot
de Tekenen van het Uur dat de gebedsplaatsen van de imam worden versierd, de harten
worden geruineerd, dat de gelovige in de gemeenschap waardelozer is dan een knecht, dat
mannen genoegen nemen met mannen en vrouwen genoegen nemen met vrouwen. Het
behoort tot de Tekenen van het Uur dat kinderen heersers worden, vrouwen complotten
uitvoeren, dat de ruine van de wereld wordt verbouwd, het verbouwde gedeelte ervan wordt
geruineerd, dat muziek, trommel, alcoholverbruik verspreiden en bastaarden toenemen.” Er
werd gevraagd aan ‘Abdullah ibn Mas’ud: “Zijn dat moslims?” Hij zei: “Ja, er zal een tijd
komen tot de mensen waarin men zijn vrouw scheidt, maar met haar opblijft, terwijl ze

beiden ontucht begaan zolang ze samen zijn.”
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Hadith 47

Overgeleverd door al-Tabarani van Abu Musa dat de boodschapper van Allah 2 zei: “Het
Uur zal niet aanbreken totdat het Boek van Allah % schaamte wordt, de tijd dicht tot elkaar
komt, de jaren en vruchten verminderd worden, de verdachten vertrouwd en de betrouwbare
mensen verdacht worden, de leugenaar bevestigd en de eerlijke verloochend wordt, moord
toeneemt, onrecht, haat en gierigheid toenemen, de zaken verschillen tussen de mensen, de
lust wordt gevolgd, met vermoeden wordt geoordeeld, de kennis wordt ontnomen, de
onwetendheid heerst, de zoon/dochter oorzaak van woede wordt, de winter droogte wordt,

onheil in het openbaar gedaan wordt en de aarde met bloed wordt gegoten.”
Hadith 48

Overgeleverd door al-Tabarani van Aisha dat de boodschapper van Allah ¥ zei: “Het Uur
zal niet aanbreken totdat de zoon/dochter oorzaak van woede wordt, de regen droogte wordt,
de gemeneriken toenemen, de nobele mensen schaars worden, de jongere (onbeschofte) lef

krijgt tegen de oudere, en de gemenerik tegen de nobele.”
Hadith 49

Overgeleverd door al-Tabarani van ‘Abdullah ibn ‘Amr dat de boodschapper van Allah £
zei: “Het behoort tot de nabijheid van het Uur dat de slechteriken hoge positie krijgen, de

weldoeners lage positie krijgen, het spreken toeneemt en de daad afneemt.”
Uitleg:

De sociale media en de smartphones verschaffen de mogelijkheid aan iedereen om zijn
mening te geven. Hierdoor zie je dat iedereen wat te zeggen heeft en deze deelt via het

internet. Er wordt heel veel gesproken en gediscussieerd, maar er wordt heel weinig gedaan.
Hadith 50

Overgeleverd door al-Tabarani van Anas dat de profeet & zei: “Het behoort tot de nabijheid
van het Uur dat de maansikkel op zijn tijd overduidelijk en groot wordt gezien, dat de

moskeeén als wegen worden genomen en dat de plotselinge dood verschijnt.”
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Uitleg:

In het begin van de maand zal de maansikkel precies op tijd gezien worden, omdat het erg
duidelijk en groot zal zijn. Wat betreft de overige twee tekenen, deze zijn uitgekomen. Ik heb
persoonlijk meegemaakt dat mensen langs de moskee gaan, terwijl ze niet voor het gebed of
een lezing zijn gekomen. Ze komen gewoon langs om iemand te ontmoeten of om te rusten of
voor een ander werelds belang. De plotselinge doodgevallen hebben we in de pandemie en

erna duidelijk gezien.
Hadith 51

Overgeleverd door al-Bukhari (in al-tarikh) van Talha ibn Abi Hidr dat de boodschapper van
Allah % zei: “Het behoort tot de Tekenen van het Uur dat ze de maansikkel zien en zeggen:

“Het is de tweede nacht,” terwijl het de eerste nacht is.”
Hadith 52

Overgeleverd door al-Bazzar en al-Tabarani van ‘Abdullah ibn ‘ Amr dat de boodschapper
van Allah # zei: “Het Uur zal niet aanbreken totdat ze geslachtsgemeenschap voeren met

elkaar op de straat zoals ezels doen.”
Uitleg:

Ook dit is helaas uitgekomen in onze tijd. We horen van ooggetuigen dat mensen op de straat,
in de auto of in openbaar vervoer schaamteloos fysiek in contact gaan met elkaar waarbij
sommigen zelfs letterlijk geslachtsgemeenschap voeren. Zulke dingen gebeuren zelfs in

moslimlanden. We zoeken toevlucht bij Allah %!
Hadith 53

Overgeleverd door Ahmad, al-Bazzar, al-Tabarani en al-Hakim, tevens door hem authentiek
verklaard, van ‘Abdullah ibn Mas’ud dat de boodschapper van Allah 2 zei: “Het behoort tot
de Tekenen van het Uur de persoon alleen degenen groet die hij kent, dat handel verspreidt en
de vrouw hierbij haar man helpt, de familiecontacten worden verbroken, valse getuigenis
wordt afgelegd, de waarheid wordt verborgen en dat de persoon langs de moskee gaat, maar

daar niet bidt.”
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Uitleg:

Al deze tekenen zijn uitgekomen. Moslims groeten elkaar niet meer op de straat, behalve
degenen die ze goed kennen. Financiéle belangen zijn zo belangrijk geworden voor de
mensen dat niet alleen de man werkt, maar de vrouw ook werkt. Hierdoor worden de

kinderen verwaarloosd waardoor er een kwaadaardige jeugd tot stand is gekomen.
Hadith 54

Overgeleverd door al-Tabarani van ‘ Abdurrahman al-Ansari dat de boodschapper van Allah
% zei: “Het behoort tot de nabijheid van het Uur dat er veel regen is, weinig vegetatie, veel

armen, weinig (werkelijke) geleerden, veel staatsmannen en weinig bekwamen.”
Hadith 55

Overgeleverd door Abu Ya’la van Abu Hurayra dat de boodschapper van Allah # zei: “Het
Uur zal niet aanbreken totdat de tijd dichtbij komt, het jaar zoals maand wordt, de maan zoals

week wordt, de week zoals dag wordt en de dag zoals het branden van een twijgenbundel.”
Hadith 56

Overgeleverd door al-Hakim al-Tirmidhi (in nawddir al-usil) van Hudhayta dat de
boodschapper van Allah # zei: “Reciteer de Koran met de articulaties en fonetiek van de
Arabieren. Kijk uit voor de articulaties van de boosdoeners en Joden en christenen. Er zullen
na mij mensen komen die de Koran zullen componeren als muziek en klaagzang. Het zal hun
strotten niet voorbij gaan. Hun harten zijn verdorven en de harten van degenen die hun

toestand bewonderen.”
Hadith 57

Overgeleverd door al-Darimi van Mu’adh ibn Jabal dat de boodschapper van Allah % zei:
“De Koran zal verslijten in de borsten van mensen zoals kleding verslijt. Ze zullen het
haperend reciteren, maar zullen geen pret of smaak ervan proeven. Ze dragen schapenvacht,
terwijl ze de harten van wolven hebben. Hun daden zijn slechts verlangen. Ze vrezen niet als
ze tekortdoen en zeggen: We zullen (ooit) bereiken. Als ze zondigen, zeggen ze: We zullen

vergeven worden, want we kennen (toch) geen deelgenoten toe aan Allah %~
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Hadith S8

Overgeleverd door al-Tabarani van ‘ Awf ibn Malik dat de boodschapper van Allah % zei:
“Hoe zal je zijn wanneer deze natie splitst in drieénzeventig groepen. Een (daarvan) zit in het
paradijs. De rest zit in het vuur.” Tk zei: “Wanneer is dat, o boodschapper van Allah #?” Hij
2 zei: “Wanneer de politie toeneemt, de slavinnen heerseressen worden, de vrouwen op
preekstoelen zitten, de Koran als muziek wordt gereciteerd, de gebedsruimten worden
versierd, de preekstoelen worden verhoogd, oorlogsbuit oneerlijk wordt verdeeld,
armenbelasting met tegenzin wordt gegeven, het toevertrouwde wordt toegeéigend, de kennis
wordt bestudeerd, maar niet voor Allah %, de man zijn vrouw gehoorzaamt, terwijl hij zijn
moeder ongehoorzaam is, hij afstand neemt van zijn vader, hij zijn vriend lastig valt, de latere
mensen de eerste mensen (metgezellen) van deze natie vervloeken, de boosdoener zijn
familie leidt, de meest waardeloze de leider van zijn gemeenschap wordt, de persoon wordt
geéerbiedigd om veilig te zijn tegen zijn kwaad. Op die dag zullen die vrouwen zijn (die op

de preekstoel zitten).”
Hadith 59

Overgeleverd door al-Bukhari (in al-tarikh) van ‘Aisha dat de boodschapper van Allah ¥ zei:
“Een van jullie neemt zijn eigendom en geeft het (als erfgoed) alleen aan zijn zonen. Dit is
precies zoals wat Allah zegt (welk neerkomt op): En zij zeggen: Wat in de buiken van

bepaalde soorten vee is, is alleen voor mannen en verboden voor onze vrouwen.”'*

Uitleg:

In deze tijd zien we ook zulke vaders die in hun testament zodanig opmaken dat het alleen
gunstig is voor hun zonen. Dit doen ze bijvoorbeeld door hun zonen meer en hun dochters
minder of helemaal niets als erfgoed achter te laten, terwijl het erfrecht duidelijk is
beschreven in de Koran en de dochters ook recht hebben op de erfenis. Dit is het veranderen
van de regels van Allah % zoals de ongelovigen deden met de regels van Allah % met
betrekking tot het nuttige van bepaalde voedsel, zoals opgenoemd in de betekenis van het

bovengenoemde Koranvers.

4 Koran, 6:139,
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Hadith 60

Overgeleverd door al-Tirmidhi van Abu Hurayra dat de boodschapper van Allah £ zei:
“Waarlijk, Allah ¥ heeft van jullie de hoogmoed van de pré-islamitische periode en de trots
met de voorvaderen opgeheven. (Het is of) een godvrezende gelovige of een kwaadaardige
boosdoener. Jullie zijn de kinderen van Adam en Adam is van aarde (geschapen). Mensen
zullen zeer zeker stoppen met de trots voor anderen die slechts steenkolen van de steenkolen
der hel zijn of ze zullen zeer zeker waardelozer zijn bij Allah % dan kevers die met hun neus

rotzooi rollen.”
Uitleg:

De geliefde profeet # haalt hier heftig uit naar racisten en nationalisten die hun bloedlijn en
aftkomst boven de religieuze identiteit plaatsen. De maatstaf is dat een moslim die een andere
afkomst heeft dan jij jouw broeder/zuster is, terwijl de niet-moslim bloedverwant jouw

opponent is.
Ten slotte

Het is overgeleverd door al-Bayhaqi in a/-zuhd van Abu Dharr dat de boodschapper van
Allah # zei: “O Abu Dharr, hoe zal je zijn wanneer je in het uitschot zit.” De profeet %
vouwde zijn vingers in elkaar toen hij # dat zei. Ik zei: “O boodschapper van Allah %, wat
adviseert u mij?” Hij £ zei: “Wees geduldig, wees geduldig, wees geduldig! Bejegen de

mensen met hun gedrag en wees in strijd met hun daden.”

Het is overgeleverd door al-Tirmidhi van Abu Hurayra dat de boodschapper van Allah £ zei:
“Wanneer jullie leiders de beste van jullie zijn, de rijken van jullie de vrijgevige van jullie
zijn, jullie staatszaak een overleg is onder jullie, dan is de bovenkant van de aarde beter voor
jullie dan de onderkant. Wanneer jullie leiders de kwaadaardigste van jullie zijn, jullie rijken
de gierige van jullie zijn, jullie staatszaak overgedragen wordt aan jullie vrouwen, dan is de

onderkant van de aarde beter voor jullie dan de bovenkant.”

Het is weer overgeleverd door al-Tirmidhi van Abu Umayya dat hij zei: “We gingen naar

Abu Tha’laba en ik zei tegen hem hoe hij het volgende vers begreep (dat neerkomt op): “O
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Jjullie die geloven! Aan jullie de hoede over jullie zelf. > Hij zei: “Bij Allah % je hebt dat
voorzeker gevraagd aan iemand die het goed kent. Ik heb daarover de boodschapper van
Allah 2 gevraagd en hij # zei: “Beveel het goede en verbied het kwade totdat je ziet dat
gierigheid gehanteerd wordt, lust gevolgd wordt, zonde de voorkeur krijgt, elke persoon zijn

eigen mening bewondert, dan moet je met jezelf bezig zijn en de samenleving laten.”

Het is overgeleverd door Ahmad van ‘Ugba ibn ‘Amir: “Bedwing je tong, blijf thuis en huil

voor je zonden.”

Het is overgeleverd door Ahmad in a/-zuhd van Abu Bakr dat hij zei: “Wie in staat is om

(echt) te huilen, laat hem huilen, zo niet, laat hem doen alsof hij huilt!”'¢

5 Koran, 5:105.

16 Dit artikel is gebaseerd op verschillende werken, zoals: al-zalGmiyyan wa al-niraniyyan, al-i1én bi mé
akhbara bihi al-nabiyy bi ahwal akhir al-zaméan, fayd al-gadir sharh al-jami‘ al-saghir, ihya ‘uliim al-din, takhrij
ahadith al-ihya.
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